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Voorwoord: 
Binnenkort is het EIN-DE-LIJK zover: gaan we samen op kamp! 

Dit is dan ook het laatste boekje. Blader maar snel door om te 

kijken waar we naar toe gaan en wat je moet meenemen op 

ons geweldig kamp met als thema: Egypte!  

De zomer staat stilaan om de hoek. De leiding staat al te 

popelen om zo snel mogelijk van het zonnetje te genieten en 

samen met jullie op kamp te vertrekken. 

 Zoals altijd vertrekken we de eerste week van de vakantie. 

Begin dus maar al af te tellen naar alle geweldige activiteiten en 

belevenissen die jullie te wachten staan!  

-Alle oudste groepen (knimmers en Sjo’s) gaan samen met de 

leiding naar het kampterrein. Verdere info volgt in de 

Whatsappgroepen. 

- De 3 jongste groepen (Kabouters, Pagadders en Joro’s) 

komen op zondag 5 juli ZELF naar de kampplaats. Daar 

terplekke is er dan ook de mogelijkheid om BBQ te eten en 

eens de slaapplek en het kampterein te zien.  

Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook!  

Veel liefs en knuffels, 

💙 De leidingsgroep 💙 

 

 

 

 

 



Leiding 
Hoofdleiding 
Bij problemen of vragen kan je steeds de hoofdleiding 

contacteren: 

 

 

 

 

Roos Vermeire  Noah D’haemer 

0499 50 04 80  0491 88 46 23 

Kabouters 

 

 

 

  

Noah D’haemer                   Josephine Tollenaere            Lowik Van 

Mol 

Pagadders 

 

 

 

 

Jente Vriendt                         Brecht Baert                              Kenza 

Verdonck 

Joro’s 



 

 

 

 

Roos Vermeire                       Niels Cassier                           Rani 

Heimerdinger 

Knimmers 

 

 

 

 

Kobe Vriendt                          Dylan De Block                  Pieter Van Acker 

Sjo’s 

 

 

 

 

 

Yorben Vermeire                    Lars Cassier 

VERTREK EN AANKOMST 

KNIMMERS EN SJO’S: 



Jullie gaan samen met de leiding naar het kampterrein. Verdere 

info volgt in de Whatsappgroepen. 

KABOUTERS, PAGADDERS EN JORO’S: 

Jullie komen ZELFSTANDIG op zondag 5 juli naar het 

kampterrein. Jullie zijn welkom vanaf 12u. Tot dan! 

Bezoekdag  

Onze jaarlijkse bezoekdag valt dit jaar op zondag 5 juli. Geniet 

van een heerlijke BBQ, u heeft hier ook de mogelijkheid om het 

kampterrein en de slaapplek van uw kind eens te bekijken 

Vergeet je niet in te schrijven voor 21/06. Meer info volgt verder 

in het boekje. 

Thuiskomst  

Alle kinderen gaan samen zaterdag 11 juli naar huis met de 

bus. 

De bus komt toe op de KSA. Daar zullen mama, papa, opa’s, 

oma’s jullie opwachten. 

 

 

 

 

 

 

 



Valies – Wat moet er mee 

op kamp? 
📄 Documenten: 

Paspoort of Kids-ID (steek je in een envelop met de naam van het lid + de groep) 

Gele plakkers van de mutualiteit 

👕 Kledij: 

 Kousen 

 Ondergoed 

 Shorts en meerdere lange broeken ( rokjes voor de meisjes) 

 Truien 

 T-shirts 

 Pyjama of slaapkleed 

 Jas ( regenjas)  

 Kledij voor flodderdag (Kledij dat vuil mag worden ,ook oud ondergoed) 

 Neem geen mooie kleren mee! 

 Voorzie extra ondergoed als er ongelukjes gebeuren … 

👟 Schoeisel 

 Sportschoenen ( alledaagse schoenen )  

 Stevige stapschoenen ( eventueel) 

 Laarzen ( eventueel) 

 Slippers of pantoffels 

🛏️ Slaapgerief ( BELANGRIJK!) 

 Slaapzak of deken 

 Fleecedekentje  

 Hoofdkussen 

 Matrasovertrek 

 Veldbed of luchtmatras !! 

🧼 Toiletgerief 

 Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, beker, vochtige washandjes ( voor op 

te  frissen)  

 Zeep, shampoo( +NAAM) 

 Haarborstel 

 Handdoeken en washandjes voor in de douche 



🧼 Verzorging & bescherming 

 Zonnecrème ( + NAAM) 

 Zonnepet 

 Muggenspray 

 Muggennet ( eventueel als je dat hebt)  

 Persoonlijke medicatie ( Instructies , uitleg op een papiertje) , beugels, bril… 

 Maandverband of tampons 

🏊 Zwemgerief 

 Badpak of bikini  

 Zwembroek  

 Badhanddoek 

 Oordoppen, zwembril ( eventueel)  

🔦 Materiaal: 

 Zaklamp (+ NAAM) 

 Rugzak voor de dagtocht 

 🍽️ Eetgerief: 

 Twee gekende keukenhanddoeken 

 Vork, mes, lepel 

 Bord en soepbord 

 Twee bekers 

 Drinkfles ( + NAAM) 

 Liefst allemaal plastic zeker het bord, bekers en de soepkom!  

 (Zo kan er niets breken) 

 Vuil linnengoed 

 Knuffelbeer 

 Stips/ boek ( om voor het slapen kort te lezen)  

 VERKLEEDKLEDIJ: thema EGYPTE  Laat je inspiratie de vrije loop gaan !!  

Specifieke benodigdheden PER GROEP: 

 

KABOUTERS: 

 Effen witte t-shirt  

 Klein gezelschapsspelletje (+ NAAM) 

PAGADDERS:  

 Een effen witte t-shirt 

JORO’S: 



 Effen witte t-shirt 

 Volledig metalen bestek zonder plastiek. 

BELANGRIJK:  

Label al je spullen — zo raak je achteraf niets kwijt. 

Voor de jongste leden is het handig om per dag een zakje te maken met de nodige 

spullen. Zo weet jouw kindje wat die elke dag moet aandoen, en zo blijft de valies 

nog proper . 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagindeling Kamp 



Hieronder kunnen jullie zien hoe een doorsnee 

dagje kamp eruitziet: 

07:30 – Opstaan leiding + koks 

08:00 – Opstaan leden + bed opmaken + wassen 

08:30 – Formatie + ochtendgymnastiek 

08:45 – Ontbijt 

09:30 – Afruimen 

10:00 – Voormiddagactiviteit 

12:15 – Middageten 

13:15 – Afruimen + Platte rust 

14:00 – Namiddagactiviteiten 

16:00 – Vieruurtje 

18:00 – Formatie 

18:15 – Avondeten 

19:00 – Avondactiviteit 

20:00 – De Kabouters geven het op voor vandaag 

20:30 – De Pagadders vertrekken ook naar dromenland 

21:00 – De Joro’s krijgen ook al zware oogjes 

21:30 – De Knimmers gaan hun bedjes opzoeken 

22:00 – De Sjo’s kruipen vredig onder de wol 

23:00 – Staf voor de leiding 

 

 

 

ENKELE AFSPRAKEN 
GSM’s en elektronische apparaten 
Deze voorwerpen zijn voor alle groepen verboden op kamp. 

Laat ze dus gewoon thuis, zo hoef je niet aan de verleiding te 

weerstaan. Indien wij jullie toch betrappen op het bezit ervan 



wordt het toestel in kwestie gewoon afgenomen en op het einde 

van het kamp teruggegeven. Als jullie je vriend(in) echt geen 

tien dagen kunnen missen kunnen jullie nog altijd de 

traditionele postduif zijn werk laten doen. 

 

Luizen 
Gelieve uw kind op voorhand nog eens te controleren op luizen 

en het ons ook te melden wanneer het kind in kwestie er heeft. 

 

Alcohol en rookwaren 
Laat dat ook maar thuis. Als wij jullie toch betrappen zal alles 

ook afgenomen worden. 

 

Snoep 
Wij hebben schitterende koks mee op kamp die ervoor gaan 

zorgen dat jullie geen honger zullen hebben. Het snoep dat 

worden gevonden gaat in een snoepbox (per groep) waaruit 

jullie ’s avonds elk een snoepje mogen nemen voor het 

slapengaan. ’t Is misschien niet leuk dat al je snoepgoed wordt 

afgenomen, maar ’t is ook niet plezant als iemand anders ’s 

avonds ligt te genieten van zijn snoepjes en jij niets hebt. 
 

Zakgeld 

Voor de jongste groepen (Kabouters, Pagadders en Joro’s) 

moet dit echt niet veel zijn. Zij hebben enkel geld nodig om 

kaartjes en postzegels te kopen. Het is aan te raden dat het 

geld voor de kaartjes en postzegels samen in een gesloten 

enveloppe met de medische fiche wordt afgegeven op de dag 

van vertrek. Voor de oudste groepen (Knimmers en Sjo’s) mag 

dit iets meer zijn, zij gaan immers ook nog op tweedaagse. 

 

Drinken 



Tijdens de maaltijd is er altijd drank aanwezig. Als jullie tijdens 

de activiteit dorst hebben is er altijd water beschikbaar. 

PRAKTISCH… 
!!! BETALING INSCHRIJVING KAMP 2026 !!! 

 

Overschrijven kan op het volgende rekeningnummer:  

BE68 7374 3807 0534 

Mededeling: Naam kind + groep 

Gelieve over te schrijven vóór 17 juni 2025! 

 

Kabouters, Pagadders en Joro’s: € 150/lid 

Knimmers, Sjo’s: € 190/lid 

 

2 kinderen op kamp: - 10€ 

3 kinderen op kamp: - 15€ 

Korting op de totaalprijs van de inschrijving 

 

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 17 

JUNI 
 

Kabouters 

Dag lieve ouders en kabouters,  

Het is weer zover, de zomervakantie is in zicht en dat betekent 

natuurlijk KSA-KAMP!!! 

Wij trekken er samen met jullie op uit van 5 juli tot 11 juli. Hou je 

maar stevig vast want we gaan op kamp als echte Egyptenaren. 

We gaan piramides bouwen en farao’s namaken. Jullie gaan 

misschien zelf een farao worden of een kameel? Ook gaan jullie 

worden ondergedompeld in allerlei Egyptische spelletjes. Hoe 



leefden zij eigenlijk? Dat gaan we één voor één samen met 

jullie ontdekken. Op kamp gaan we superveel toffe spelletjes 

spelen en we trekken op avontuur. Maar wat gaan jullie nog 

allemaal doen?  Kampvuuravond samen met alle leden van de 

KSA, talentenshow voor de leiding die uit de KSA gaat, 

themafeestje als echte Egyptenaren. En niet te vergeten: 

dagtocht, waarbij we op stap gaan naar… (dat blijft nog een 

verassing 😊. 

Er staan dus enorm veel leuke dingen op de planning, wij kijken 

er alvast naar uit. Jullie ook?  

Groetjes Noah, Lowik en Josephine  

 

 

 

 

Pagadders 

Dag allerliefste pagadders!  

Wat gaat het jaar toch weer snel! Maar wat voor een knotsgek 

jaar was het! De voorbije maanden en weken hebben wij elke 

zaterdag samen met jullie zoveel toffe spelletjes en activiteiten 

gedaan.  We zijn onder andere samen gaan schaatsen, 

hebben overheerlijke mattentaartjes verkocht, we hadden vele 

leuke activiteiten op de ksa, ons onvergetelijk 

pagadderweekend kan natuurlijk ook niet ontbreken en nog 

zooooooveel meer. En na al deze supertoffe activiteiten is het 



alweer bijna tijd voor kamp! Wij hebben er alvast keiveel zin in 

en tellen met veel enthousiasme af!  

Hopelijk tot dan,  

Vele knuffels van Jente, Kenza en Brecht  

 

 

 

 

 

 

 

Joro’s 

Dag allerliefste joro’s  

 

Het allerlaatste boekje is hier alweer, wat is het jaar toch weer 

snel voorbijgevlogen! Samen met jullie hebben we er echt een 

supermegazot KSA-jaar van gemaakt!! We hebben zoveel 

gelachen, gespeeld en plezier gemaakt met jullie dat we er 

eigenlijk een heel boek over zouden kunnen schrijven. We 

denken bijvoorbeeld meteen terug aan onze supertoffe 

taartenverkoop! Ook onze spelletjes zoals De Mol en Expeditie 

Robinson mogen we zeker niet vergeten! Daarnaast waren er 

natuurlijk nog zoveel andere leuke momenten bij het ravotten 



tijdens de spelletjes. Allerliefste joro’s, dankjewel voor dit 

supertoffe KSA-jaar!! Maar gelukkig zijn we nog niet klaar… 

want binnenkort is het weer tijd voorrr KAMPPP!!! Wij kijken er 

al megahard naar uit om samen met jullie nog meer leuke 

activiteiten te doen en er een onvergetelijke tijd van te maken!  

 

Heel veel groetjes van de beste en tofste leiding ooit!! Niels, 

Roos en Rani 

  

 

 

 

 

Knimmers 

Liefste knimmers, 

 

Het einde van het werkjaar is weer in zicht… maar geen 

zorgen, want dat betekent ook dat het kamp eraan komt! En 

geloof ons: het wordt er eentje om nooit te vergeten. Een week 

lang staat alles in het teken van plezier, avontuur en 

vriendschap. Verwacht je aan een programma dat barst van de 

leuke activiteiten, verrassingen en natuurlijk onze legendarische 

tweedaagse. De dagen zullen gevuld zijn met spel, lachen tot je 

buik pijn doet en momenten die je nog lang zal navertellen. ’s 

Avonds sluiten we af met sfeer en gezelligheid, samen met je 

beste vrienden en de tofste leiding. Wij zijn alvast volop bezig 

met de voorbereidingen om er iets onvergetelijks van te maken. 



Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij, want het 

aftellen kan beginnen!  

 

Groetjes jullie allerbeste, tofste en een tikkeltje gekke leiding 

 

 

 

 

 

Sjo’s 

Heyyy Sjo's,  

 

tis tot een einde gekomen. Een jaartje met veel leuke 

activiteiten, evenementen voor ons tweedaagse, een 

spetterende midweek en voor de 16+ een zalige Basj. Dit 

sluiten we af met een zalig kamp, maak je klaar voor een 

onvergetelijk avontuur! Als je dacht dat dit jaar niet zotter kon 

worden, dan heb je het mis. Ons kamp gaat ons jaar fantastisch 

goed afsluiten met een zalig tweedaagse, (hopelijk) veel zon, 

super toffe momenten, de gekste spellen en het belangrijkste, 

gezellig samen zijn. Pak je vallies, trekrugzak en goed humeur 

maar alvast mee!  

 

Groetjes Lars en Yorben 



 

 

 

 

 

 

KAMPADRES 

 
We vragen dit jaar om enkel brieven te sturen, geen grote 

pakketjes. 

 

Uiteraard krijgt iedereen graag post op kamp. Dus verwittig 

tijdig al je liefjes, vrienden, ouders, oma’s en opa’s, buren… 

 

Hieronder vind je het adres van onze kampplaats: 
 

KSA ZEVENEKEN 

(Naam van uw kind) 

Jeugdkamphuis Heidedal 

Duinenstraat 2, 3660 Oudsbergen 

België 
 

 

 

Voor heel dringende gevallen kan u ons ook altijd telefonisch 



bereiken op het nummer van één van de hoofdleiders. 

Roos Vermeire: 0499 50 04 80   

Noah D’Haemer: 0491 88 46 23 

 

 

 

 

 

BEZOEKDAG-zondag 5 juli 

Inschrijven kan tot en met 21 juni.  

LEDEN DIE MEE ZIJN OP KAMP → BBQ IN KAMPPRIJS 

INBEGREPEN!!!! 

BBQ prijzen: 

Volwassenenmenu: 

1 saté + 1 worst + 1 rib + 1 gratis consumptie en groenten a 

volonté = 25 euro 

Veggiemenu: 

3 vegetarische stuks + 1 gratis consumptie en groenten a 

volonté 

= 25 euro 

Kindermenu: 

1 worst + 1 rib + 1 gratis consumptie en 

groenten a volonté  

= 20 euro 

Inschrijven kan via volgende QR-code: 

Mededeling: Naam + BBQ bezoekdag 

 

 



 

 

 

Tot dan! 

Aangezien er elk jaar mensen zijn die te laat inschrijven voor 

onze BBQ en wij ons vlees enkele dagen op voorhand moeten 

bestellen, vragen wij een vergoeding van €3 per persoon, als u 

na de laatste inschrijvingsdag (21/06/2026) nog inschrijft. 

Kookleiding/kookouders  
WIJ ZIJN OP ZOEK!  

Op kamp moet er natuurlijk goed gegeten worden om de 

energie terug bij te tanken! Hiervoor worden we jaar na jaar 

bijgestaan door een geweldige ploeg aan kookouders en 

kookleiding! De huidige generatie zal dit jaar meegaan op hun 

laatste kamp. Dat wil dus zeggen dat we op zoek zijn naar een 

nieuwe generatie aan kookouders!  

Bent u deze eerste week van juli vrij of kan u deze vrijmaken en 

zou u graag meegaan op kamp meegaan als kookouder? 

Contacteer dan zeker onze hoofdleiding! Wenst u graag wat 

meer info? Vraag maar raad! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KSA-lied 

Refrein: 

Zeveneken boven, 

Wij willen trouw beloven, 

Dat vrienden belangrijk zijn, 

KSA-leden talrijk zijn. 

Zeveneken buiten, 

Waar de kinderen fluiten, 

KSA dat leeft, 

Zeveneken beeft. 

Waar we allen nog zagen, 

En de kinderen klagen, 

Samen spelen de mode is. 

Waar we tochten uitlopen, 

En raadsels ontknopen, 

Waar vervelen verboden is.  

Refrein 

Waar we steeds voor je klaar staan, 

En we samen op kamp gaan,  

Waar de frisdrank goedkoper is. 

Waar we veel fantaseren, 

En ons echt amuseren 

KSA is een belevenis. 



Refrein 

 

 

OCHTENDLIED  

Vrienden der Noordzee, Wikingsbloed Schaart U vereend rond 

de vlag ’t  

Gaat om uw kerstene Vlaamse diet, 

 Reedt U ten koenen slag.  

Harop, ten strijd! 

 Gij nieuwe jeugd, Ten kamp voor god, Ten kamp voor god.  

 

AVONDLIED  

O Heer, d'avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister 

klom.  

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...  

Wij knielen neer om U te zingen in 't slapend woud ons 

avondlied  

Wij danken U voor wat we ontvingen, Wij vragen, Heer, verlaat 

ons niet Knielen, knielen, knielen wij neder door de stilte 

weerklinkt onze beê Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren 

staren teder Geef ons Heer, zegen en rust en vreze  

 

 

 

 



 

 

 

Kampweetjes  
Hier zijn alvast enkele foto’s om jullie een beeld te geven van 

onze superleuke locatie! Terrein, gebouw 
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